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Na de generale repetitie van de kerstmusical is het traditie geworden om gezamenlijk hotdogs te 
nuttigen. 
 
 
 

 
 
 
 
En dan is daar de musical in een volle kerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                      
 
Op 10 maart hadden we een 
Oekraïnedienst.                                                                            
Anastasia en haar moeder 
waren bij te gast en 
vertelden hun                                                                             
verhaal.  
                                                                            
Anastasia zong voor ons. 
 
 
                                                                             
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 

Het liturgisch bloemstuk is ook dit keer weer gemaakt door  
Annie de Beurs. 
 
 



 
 

 

31 maart, Paasmorgen. 
 
 
 
De paasmorgen begint zoals altijd met de gezamenlijke Paasmaaltijd. 
Mede dankzij de vele vrijwilligers elk jaar weer een groot succes. 
 

 
 

  
 
 
 
Een maand later viert één van de 
vrijwilligers haar verjaardag op deze 
plek en wij waren allemaal 
uitgenodigd. 
 

 

 
 
 
 



 
 

 
 

Hemelvaartsdag. 
  
Het Vierkant was bij ons op bezoek. 
Na een korte dienst was er eerst 
koffiedrinken en daarna een 
gezamenlijke broodmaaltijd. 
De dag werd afgesloten met het 
houden van een quiz. 
 

Pinksteren 
 
Marianne Gaastra en Jantina hadden 
samen de dienst gemaakt. Beide 
gemeentes vierde deze dienst op 
eigen locatie. 
 

 
Ook een jaarlijkse traditie is de Velddienst samen met Het Vierkant en de Cunera parochie, 
dit jaar bij de fam. Schouten in Nibbixwoud. 
Het was dit jaar wel heel erg warm. 
 



 
 

14 juli, belijdenis van Frank Andriessen 
 
Belijdenis doen is tegenwoordig niet meer zo 
vanzelfsprekend, daarom was het bijzonder dat 
we dit konden vieren samen.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

18 augustus, Harry en Wijntje gaan verhuizen 
naar Middenmeer. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Op 21 augustus is er Kerkenraadsvergadering 
bij de voorzitter thuis in Barsingerhorn. 
Na afloop van de vergadering was er een BBQ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


